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- VOORBEREIDING 

- Welkom   

- Ontsteken van de aandachtkaars in een moment van stilte  

- Bemoediging en openingsgebed (wij gaan staan, zo mogelijk) 
 

Ouderling:  Onze hulp in de naam van de Heer  

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Ouderling: Hier zoeken wij nieuw vuur in oude woorden, 

 voor onszelf en voor hen die alle zoeken verleerd zijn,

 voor wie alle vuur gedoofd is  

 en voor wie geen woorden meer hebben. 

Allen: Hier zoeken wij nieuw vuur in oude woorden

 om zelf opnieuw de weg te vinden naar U. 

Eerste lied: lied 210: 1,2,3 
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210:2 

Neem mijn dank aan, deze 

morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn 

zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

 

 

210:3 

Laat mij als een trouwe 

dienaar 

door uw grote wijngaard 

gaan, 

waar de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 

waar het recht bloeit als een 

roos 

van uw liefde, eindeloos.

Groet 

Voorganger: De Heer zij met jou!  

Gemeente: Ook met jou zij de Heer!   
(Hierna gaan we weer zitten) 
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Gebed om ontferming en kyrie  

Afgewisseld met het zingen van lied 301 j  

 
 

 

Glorialied: 309 a 

Eenmaal in het Spaans en eenmaal in het Nederlands gezongen 
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WOORD 

Met de kinderen 

Zingen: Uw Woord is een lamp….   
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Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 49: 1-7 - NBV21 

De lezing wordt afgewisseld met coupletten van lied 139 

Lezing: Jesaja 49: vers 1 t/m 3 

1Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. 

Al in de schoot van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen, 

nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam. 2Mijn tong 

maakte Hij scherp als een zwaard, Hij hield me verborgen in de 

schaduw van zijn hand; Hij maakte me tot een puntige pijl, Hij 

stak me weg in zijn pijlkoker. 3Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar 

ben jij. In jou, Israël, toon Ik mijn luister.’ 

Zingen: lied 139: 1  

 
 

Lezing: Jesaja 49: vers 4  

4Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn 

krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad. 

Maar de HEER zal mij recht doen, mijn God zal mij belonen.’ 



7 

 

Zingen: lied 139: 6 
 

 
 

Lezing: Jesaja 49: vers 5 en 6 

5Toen sprak de HEER – 

Hij die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar 

om Jakob naar Hem terug te brengen, om Israël rond Hem te 

verzamelen, zodat ik aanzien zou genieten bij de HEER en mijn 

God mijn sterkte zou zijn. 6Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent 

om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van 

Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je 

maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die Ik 

brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’ 
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Zingen: lied 139: 7  

 

Lezing: Jesaja 49: vers 7 

7Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem 

die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt 

verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers: Koningen 

zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille 

van de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die jou 

heeft uitgekozen. 

Zingen: lied 139: 14
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Zingen: lied 139 d  
Aansluitend zingen we dit Taizélied een aantal keren, naar dezelfde psalm 139 

 
 

Lezing uit het Tweede Testament: Matteüs 4: 12-22- NBV21 
12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij 

uit naar Galilea. 13Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in 

Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. 
14Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 
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15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de 

overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk 

dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in 

de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat 

moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want 

het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 18Toen Hij langs het meer liep, 

zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer 

Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij 

zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen 

maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 21Even 

verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, 

en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig 

met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de 

boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 
 

Zingen: lied 531
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531:2 

Jezus die langs de straten 

kwam 

en tollenaars terzijde nam: 

‘’k Wil in uw woning wezen 

voor nu en voor nadeze’, – 

Hij komt misschien vandaag 

voorbij 

en neemt ook jou terzij of mij 

en vraagt ons, Hem te geven 

de rijkdom van ons leven. 

 

 

 

531:3 

Christus die door de wereld 

gaat 

verheft zijn stem niet op de 

straat, 

Hij spreekt ons hart aan, 

heden, 

en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons 

aan, 

tot wie zouden wij anders 

gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, – het eeuwig leven. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Stil moment  
 

ANTWOORD 
 

Zingen: lied 836: 1,2,3 
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836:2 

Geef dat uw roepstem wordt 

gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend 

woord 

vertrouwen, volgen 

ongestoord, 

op weg gaan met U mee, 

op weg gaan met U mee. 
 

836:3 

O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 

de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond, 

en in hun midden stond.

 

Mededelingen 
 

(De kinderen komen hierna terug) 
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Gebeden 

Dankgebed en voorbeden, beantwoord met:  

Hoor ons bidden, God en luister, Liedboek 367k 

 
 

Stil gebed, besloten met het gezongen Onze Vader:   

Liet 229 – út: Tuskentiden 

 

2. Bûch de folken nei jo wet, 

lit jo ryk op ierde komme. 

Byn jo wil ús op it hert 

en wy sykhelje ferromme. 

3.  Jou ús hjoed ús deistich 

brea 

en ferjou wat wy misdiene, 

sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 

al dy’t skuldich foar ús 

stiene. 

4.  Lit oer ús gjin neare nacht, 

lied ús net yn blyn 

begearen. 

Binne wy yn duvels macht, 

Hear, ferlos ús fan ‘e 

kweade. 
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5.  God fan fier en hein ús 

Heit, 

wûnder heimnis is jo 

namme, 

grut yn krêft en 

hearlikheid, 

oant yn alle tiden. Amen 

 

Slotlied (zo mogelijk staande): lied 534

534:2 

Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed 

ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van 

God. 

534:3 

Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam 

verwarmen 

is zelf het brood dat honger 

stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van 

God. 
 

534:4 

Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid 

spreekt: 

het levend woord, de Zoon 

van God.
 

Zending en zegen / Beaamd met: 

                          Welkom voor ontmoeting,  

                 koffie, thee en limonade in de foyer! 


